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Samenvatting  

We gaan allemaal dood. De enige echte zekerheid waarover je als mens beschikt is dat je vroeg of 

laat ophoudt te bestaan. Maar waarom is dat eigenlijk? 

Ieder mens is uniek en dus onvervangbaar. Bovendien houden mensen van elkaar, maken ze 

samen plezier en doen ze dingen waar ook anderen blij mee zijn. Het is toch zonde als je er dan op 

een gegeven moment niet meer bent. Bovendien is doodgaan helemaal niet logisch. Eerst anderen 

enthousiast maken met je aanwezigheid en leren over jezelf na te denken, en dan ineens 

verdwijnen. En altijd te vroeg. Dus waarom zullen we doodgaan? En wat gebeurt daarna? 

Mogelijke antwoorden op deze vragen worden in 'Waarom zouden we doodgaan' vrijmoedig 

verkend, zonder dat het zware kost wordt. Met humor en oprechte verwondering nodigt Mathieu 

Weggeman de lezer uit te reflecteren op zijn of haar eigen verhouding tot de oneindigheid. Daarom 

had de titel van het boek net zo goed kunnen zijn: 'Waarom zouden we leven? En wat te doen in 

de tussentijd?' 

In het boek worden de volgende begrippen geïntroduceerd: 

neonaïviteit , neonaïvisme , neonaïvo , neonaïvo’s , neonaïef , neonaïeve , 


